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Van de redactie
De Craneveer in een nieuwe jas! Ook ons wijkblad gaat mee in de vaart der
volkeren. Na de landelijke dagbladen waagt ook uw wijkkrant zich aan een
nieuwe vormgeving. De kranten zijn naar een kleiner formaat gegaan, wij
hebben gekozen voor een groter formaat.
Want daar waar we altijd op A5 formaat uitkwamen, is nu gekozen voor
een A4 formaat. We hopen daarmee dat de wijkkrant beter leesbaar wordt.
Daarnaast is de omslag nu in kleur en kunnen we elke editie verfraaien met
een actuele foto van de wijk of de wijkactiviteiten. Ook het papier is anders,
de krant komt uit op het zogenaamde ‘glossy’ papier.
 Ongetwijfeld zal het voor u als lezer even wennen zijn, dat is het voor ons
als redactie ook. Want ook achter de schermen verandert er veel, maar
daarover informeren we u in een volgende nummer. 
 
In dit nummer kijken we nog even terug naar het WK-voetbal feest van
Craneveer. Pieter Fock haalt de herinneringen op van de gezellige middagen
en avonden in de recreatieruimte. Verder in dit nummer het raadselachtige
verhaal van kabouter Panneman die plotseling verscheen in de tuin van
Claire-Laurence Duval. Ook een artikel van Astrid de Winther over Hen
riette Niekus die recentelijk afscheid nam als de directeur van de Emmaus
school. Verder vindt u natuurlijk in dit nummer de aankondigingen van de
aanstaande activiteiten in de wijk.
 
Veel leesplezier!
 
Ysbrand Graafsma, redactie Craneveer
redactie@craneveer.nl

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het volgende
nummer aan:
redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt
rond 30 oktober. Uiterste aanle
verdatum
voor kopij is 13 oktober.

Foto omslag
De foto op de omslag is gemaakt
door  Bertine van Hooff tijdens
het WK-feest in de recreatieruim
te van Craneveer.
Ook uw foto kan hier staan. Mail
uw foto’s aan:
redactie@craneveer.nl
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Agenda
 
19 september              JOOP Picknick
21 september              Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
9 oktober                   Kledingbeurs Bonte Was
17 november              Creatief Rondje Craneveer
 

Van het bestuur

De zomer zit er voor weer op. Het
is nat en koud, de avonden worden
korter, de scholen zijn begonnen en
de dagelijkse files staan er weer. Boer
zoekt vrouw is weer op de buis, de
rooklucht van open haarden zijn
duidelijk te ruiken; het najaar is be
gonnen.
 
Het lijkt alweer zolang geleden: Zuid-
Frankrijk, 35 graden en zittend in een
kabbelend riviertje met een boek en
een wit wijntje. De fles naast me blijft
lekker koud. Leven als God in Frank
rijk, helaas maar voor 3 weken…
Maar als je na 3 weken de Schelmse
weg afrijdt en Alteveer/’t-Cranevelt
binnenrijdt, dan besef je dat je in deze
buurt toch fantastisch woont. Mis
schien is dat ook wel de essentie van
de vakantie; het besef dat het leven
hier gewoon goed is.
 
Nieuwe look
Hoe vind u hem? Na 36 jaar werd
het toch ook wel tijd voor iets

nieuws. Toen de redactie begin dit
jaar met het idee kwam om het blad
anders vorm te geven werden we als
bestuur meteen enthousiast. Het
blad heeft niet alleen een betere
uitstraling. Het is ook beter leesbaar.
En het opmaken van het blad is nu
eenvoudiger en efficiënter voor de
redactie. De Craneveer voldoet ons
inziens weer aan de eisen van deze
tijd. Wij zijn er dan ook erg trots op!
Redactie: chapeau!
 
WK in Craneveer
Van 11 juni tot 11 juli barstte een
soms oververhit Craneveer uit haar
voegen door fanatieke Oranje-sup
porters uit onze wijk. Het evene
ment in Craneveer bleek net als voor
Nederland, een daverend succes.
Aan de finale ging zelfs een echte

braai vooraf. De organisatoren had
den namelijk bij de eerste wedstrijd
belooft dat, als Nederland in de fina
le zou staan, er een braai zou worden
verzorgt. Die kwam er dus ook.
Voor dit evenement heeft Crane
veer Digitenne aangeschaft. De aan
schafkosten hiervan zijn door het
entreegeld van het evenement reeds
terugverdiend. Vanaf heden bestaat
dus de mogelijkheid om grote eve
nementen, wedstrijden of documen
taires bij Craneveer te kijken. Infor
meer naar de mogelijkheden.
In ieder geval zal het EK 2012 in Polen
en Oekraïne weer bij Craneveer te
zien zijn!
 
Volleybaltoernooi
Het bestuur is weer doende met de
organisatie van het straatvolleybal
toernooi. Een datum staat nog niet
vast, maar het evenement zal in de
winter plaatsvinden. Of dat weer
met snert gaat gebeuren staat nog
niet vast. In ieder geval kunt u al aan
de slag met formeren van straat
teams. Verdere informatie volgt in
een volgend nummer.
 
Nieuwe buren
Vanwege het ontbreken van vol
doende belangstelling zal onze
buurt/vereniging niet vertegenwoor
digd zijn bij dit evenement op 25
september in het Openlucht Muse
um.
 
Bestuur Craneveer
bestuur@craneveer.nl
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Ook
adverteren?
 
 
Hier kan uw advertentie
staan!
 
 
Geïnteresseerd in adverteren in
Craneveer?
 
 
Neem contact op met de redactie:
 

redactie@craneveer.nl
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Mijn jeugd op Alteveer
Aflevering XX: 
De geschiedenis van Monty …
 
Wij woonden tussen 1938 en begin
1950 aan de Cattepoelseweg 343.
Een huis met een hoge stoep naar de
voordeur en een evenzo hoge erker.
We vinden het nog steeds op de
hoek van de Bachlaan. Ingeklemd
tussen het hoekhuis en de lager ge
legen woning nr. 341, Eigenlijk een
vreemd ontwerp van een toenmalige
architect. De achtertuin is een smal
geheel, rechtsom naar het schuurtje
met uiteindelijk een tuinhek aan de
Bachlaan. Eigenlijk geen tuin te noe
men, maar mijn ouders hadden toch
kans gezien, er nog een redelijk ge
heel van te maken met bloeiende
struiken. Als je daar buiten zat, dan
zag je weinig van de buitenwereld en
de huidige situatie is eigenlijk nog
precies hetzelfde. Mijn vader vond,
dat je “ er geen zon of maan zag
opkomen “. Sorry voor de huidige
bewoners, maar wij ervaarden dat
zo.

Dat was dan ook de reden, dat wij
des zomers veel voor het huis zaten.
Mijn vader had een grote bank laten
maken en die werd dan neergezet
rechts naast de hoge stoep. En als
dan ook de buren van de hoek buiten
zaten – ook zij hadden achter maar
een klein tuintje – dan was het best
gezellig.

We verplaatsen even het beeld naar
het Beethovenpleintje, waar in die
jaren de familie Dibbing een sigaren
zaak runde. De ouderen onder ons
zullen zich dat nog herinneren. De
familie had een prachtige Duitse
herder en de heer Dibbing had de
dagelijkse gewoonte het dier na
sluitingstijd uit te laten. Hij had een
vaste route. De Cattepoelseweg
links naar boven, over de Schelmse
Brug en aan de overkant weer naar
beneden. Weer of geen weer: iedere
avond kwam hij voorbij. Wat opviel
was de soepele gang van de hond,
zijn prachtige hangende staart en hij
liep echt gecontroleerd naast zijn
baas. Een lust om te zien.
 
Onze buren hebben Monty. Een
klein, zwart hondje in de categorie
“vuilnisbakkenras”. Zo’n fanatiek
keffertje, die als hij kans zag, voorbij
gangers belaagde. Voetgangers, maar
ook fietsers waren niet veilig en
menig broekspijp had Monty al te
pakken gehad. Hij droop jankend af,
als hij een schop kreeg, maar hij bleef
steeds maar weer terug - vallen in
dezelfde kwaal. Het zat nu eenmaal
in zijn genen en verander dat maar
eens! 
 
En dan is daar een warme zomer
avond. “Goedenavond meneer Dib
bing“. Hij kwam weer voorbij rich
ting Schelmse Brug. Zowel de buren

als wij hadden de voordeur open
staan om de warmte uit huis te krij
gen. En dan gebeurt het …. Monty
krijgt Dibbing in het vizier en raast
uit de voordeur naar het trottoir aan
de overkant van de weg. De bovenlip
omhoog en recht op de herder af.
Dibbing heeft dit vaker ondervonden
dus denkt rustig door te lopen. In de
kop van de herder daarentegen,
treedt een zekere kortsluiting op. Hij
heeft dit al zo vaak ondervonden en
lijkt het nu spuugzat! Voor de heer
Dibbing iets kan ondernemen, slaat
de herder meedogenloos toe en
grijpt Monty in zijn nek… Er volgen
drie of wellicht vier korte schudbe
wegingen van de machtige herder
snek en Monty valt stil… Definitief
stil…… Iedereen is verbijsterd en
laat het voorval inwerken…..
Dibbing uit zich in excuses, maar wat
moet hij? Na een gesprek met de
buren, wordt ingezien, dat Monty dit
over zichzelf had afgeroepen …. Hij
werd in het kleine achtertuintje be
graven en de wereld draaide weer
door…
Terwijl ik dit heel veel jaren later
schrijf, zie ik het weer gebeuren. Ik
hoor zelfs nog het gekef van Monty.
Er kwam een abrupt einde aan zijn
turbulente leven.
Hier past : “ R.I.P.!“

Rob van Brink
        

Te Huur:
Garagebox
GARAGEBOX van 3x6 meter aan
de Franckstraat. 
Huurprijs 95 euro per maand.
Voor info:
frans.beerens@gmail.com
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Wordt
donateur!
 
Nog geen donateur van Craneveer?
 
 
€10 per jaar per gezin,
 
€ 5 per jaar per persoon
 
 
 
Naam: …………………
 
 
Adres: …………………
 
 
Postcode: …………….
 
 
 
Inleveren bij:
 
Administratie Craneveer
 
p/a Obrechtstraat 24,
 
6815 BR Arnhem
 
of mail :
 
admin@craneveer.nl
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Activiteiten in de wijk
 

Picknick
Zondag 19 september van 

11.30 uur tot 14.00 uur aan de Wolflaan

Bij de JOOP (jongeren- en ouderen ontmoetingsplek) 
organiseren we 19 september een picknick. 

Neem eten, drinken en een picknickkleed mee 
en lunch gezellig met de hele buurt bij de JOOP! 

Volleyballen? Steltlopen? Circusles? 
Het kan allemaal tijdens de picknick. 

Maar vooral: nieuwe buurtbewoners ontmoeten 
en bijpraten met diegene die je al kent. 

Jullie komen toch zeker ook? 
Vragen? Bel Huibert en Sylvia: 351 37 54

Bij regen wordt de picknick afgelast

Craneveer bridgeclub
De Vrijdagmiddag bridgeclub
heeft plaats voor nieuwe leden.
Wij zouden graag weer op sterkte
willen komen. Allereerst melden
wij U dat onze club uit leden be
staat, die van gezellige mensen
houden en op vrijdagmiddag van
half 2 tot half 5 bridgen. Er mag
vanzelfsprekend niet gerookt
worden. Koffie, thee en andere
drankjes zijn tegen zeer lage prij
zen beschikbaar. Voor minder
validen is een liftje aanwezig om in
de zaal te komen. Door het ge
bruik van bridgemates, waarin het
resultaat van de gespeelde spellen
wordt ingebracht, is de uitslag na
afloop direct bekend. De winnaars
krijgen altijd een warm applaus van
alle aanwezigen.
Wij hopen, dat U door dit zeer
positieve beeld over onze club wilt
komen kennismaken. U kunt eerst
twee middagen meespelen en dan
hopelijk besluiten lid te worden.
Het lidmaatschap bedraagt slechts
€ 35,- voor een heel seizoen van
september tot eind mei. Na het
zomerreces starten we op de 1e
vrijdag van september. Gelieve U
zich van te voren aan te melden bij
mevrouw Bakker, Cattepoelse
weg 229, tel. 026-3512055. De
mooi gerenoveerde zaal is in de
school in de Viottastraat.  De
bridgeclub is een onderdeel van de
recreatieve vereniging Craneveer.
 
Creatief rondje Craneveer
Ook dit jaar organiseert Nicole
Buurman weer een “Creatief
Rondje Craneveer” en wel op
zaterdag 27 november van 11 - 16
uur in de recreatiezaal van Crane
veer. Dus woon je in Alteveer of
Cranevelt en lijkt het je leuk om
je creaties te laten zien aan wijk
bewoners, geef je dan op voor het
3e Creatief Rondje Craneveer.
Vooraf aanmelden bij Nicole
Buurman, e-mail: info@nicole2b.
com of telefonisch: (026) 4438782
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Kijk op de wijk
Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar deze foto genomen is? De oplossing vindt u op pagina 12.
 

pagina 10



Voetbalhelden
  leidde bij veel gezinnen tot onder

handeling met de kinderen. Mogen
ze mee naar Stadion Craneveer?
Voor de hele wedstrijd of tot na de
eerste helft en dan snel naar huis en
naar bed? Ouders met jonge kinde
ren vochten om de het schaarse
aanbod aan oppassen in de wijk. En
iedere keer was het weer feest. Het
grote scherm met haarschep beeld.
De eerste vuvuzela’s, steeds meer
oranje kledingstukken en schmink.
Koude biertjes, warme hapjes en ook
limonade en popcorn voor de kinde
ren. En steeds meer buurtgenoten
die meevierden en elkaar om de hals
vlogen bij een doelpunt.

Van de zijlijn bekeken lijkt de orga
nisatie van dit feest een peulenschil.
Het begon met een onschuldige op
merking tussen twee buurjongens,
Maarten en Maurice. “We kunnen
natuurlijk ook iets doen met het WK
in Craneveer!”. Na deze opmerking
volgden vier weken van veel plezier
maar ook van veel werk. Eerst zor
gen voor apparatuur. En natuurlijk de
spullen opbouwen en aansluiten. De
zaal werd feestelijk aangekleed, en er
moeten mensen komen, dus uitno
digingen sturen. Niet één keer maar
voor iedere wedstrijd. De bar vulde
zich niet vanzelf, dat betekende ge
durende vier weken regelmatig
boodschappen doen en tijdig het bier

koud zetten. Tussendoor moest er
nog onderhandeld worden met de
mannen van het biljart, want die
wilden eigenlijk doorspelen terwijl
alle apparatuur op ‘hun’ plekje stond.
Het werd net geen carambole. Ter
wijl iedereen volledig opging in de
wedstrijd stonden Maarten en
Maurice achter de bar. Ik hoef denk
ik niet uit te leggen dat bardienst
meer is dan af en toe een biertje
aangeven. En dan na de wedstrijd, als
er nog wat voetballiefhebbers ston
den na te borrelen, moest de zaal
opgeruimd worden. De tribune op
stapelen, de vloer dweilen en de bar
helemaal schoonmaken. Gelukkig
waren hier altijd helpende handen bij.
Kort en goed, iedereen heeft erg
genoten, maar er zat wat meer werk
aan vast dan op het eerste gezicht
lijkt.

“Waar is zo’n wijkcentrum eigenlijk
voor bedoeld?”, ga je je ergens tussen
de wedstrijden automatisch afvra
gen. Ik krijg dan associaties met
ambtelijke terminologie zoals: ‘be
vordering van sociaal- culturele sa
menhang’, ‘ontwikkeling van samen
leving in de wijk’ en ‘bijeenbrengen
van doelgroepen uit verschillende
leeftijdscategorieën’. Dus gezellig
klaverjassen voor mensen met een
hele andere leeftijd dan de mijne
denk ik vervolgens. Maar dan heb ik
me toch erg vergist. Want behalve
het plezier tijdens de wedstrijden
heeft het voetbalevenement ook
geleid tot kennismaking en contact
met buurtgenoten die ik eerder niet
had ontmoet. En zo werd het voetbal
niet alleen een feest, maar ook één
van de beste manieren om de ‘ont
wikkeling van de samenleving in de
wijk te bevorderen’ die ik mij kan
voorstellen. Maarten en Maurice,
heel veel dank voor jullie geniale plan,
jullie zijn de echte voetbalhelden van
dit WK.
 
Lang leve Stadion Craneveer!

Pieter Fock

 Er zijn mensen die alles van voetbal
weten. Vraag ze wie in ’74 in een be
paalde wedstrijd scoorde; ze noemen
naam, rugnummer, de minuut waarin
het doelpunt viel en het coördinaat
tussen de palen waar de bal landde.
Vergeleken met die mensen, maar ook
vergeleken met mijn moeder, weet ik
helemaal niets van voetbal. De sport
interesseert me eigenlijk ook niet zo. En
toch vormde het afgelopen WK een
ervaring die me nog lang zal heugen.
Misschien wel het hoogtepunt van dit
jaar. Dat komt deels omdat ‘wij’ het zo
goed deden. Maar het komt vooral door
de geweldig sfeer in ons eigen ‘Stadion
Craneveer’.
 
En die sfeer was echt weergaloos. De
eerste wedstrijd was op een zater
dagmiddag dus we konden rustig met
het hele gezinnetje naar ons Stadion
wandelen. Uitgedost in oranje kwa
men we de zaal binnen waar buurt
genoten, bekend en (nog) onbekend,
al in wat onderdrukte spanning naar
de voorbeschouwing keken. Wat
oudere heren aan de bar. De jonge
mannen van rond de veertig al op de
tribune met een eerste pijpje in de
hand. Kinderen speelden met ballon
nen en renden in het rond. Voetbal
vrouwen draaiden jaloers hun hoofd
om toen het eerste Bavariajurkje
binnenwandelde.
Na deze eerste wedstrijd volgden er
nog meer. Sommige in de avond. Dat
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voor iedereen die fitness
of Spinning wil doen of
fysiotherapie nodig heeft

Oremusplein 58-60
6815 DS Arnhem

sport: 026 389 35 00
sport@lifeinmotion.nl

fysiotherapie: 026 389 39 52
fysiotherapie@lifeinmotion.nl

internet: www.lifeinmotion.nl

openingstijden sport
maandag 9.00 uur - 21.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 19.00 uur
woensdag 12.00 uur - 21.00 uur
donderdag 9.00 uur - 21.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 9.00 uur - 12.00 uur

fysiotherapie op afspraak op werkdagen
van 8.00 uur - 20.00 uur en op zaterdag-
ochtend 9.00 uur - 12.00 uur

Oplossing
kijk op de
wijk
Op de foto der bouwplaats van de
nieuwbouw op de hoek van de
Sweelincklaan en de Beethoven
laan. De bouw is hier eind juni
gestart en inmiddels zijn de con
touren van de nieuwbouw zicht
baar.
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Afscheid van
directeur
Henriëtte Niekus (54) is de directeur
van de Emmausschool die na vijftien jaar
vertrekt. Henriëtte vertelt dat ze al heel
jong wist dat ze in het onderwijs wilde.
Na de afronding van haar Pabo-oplei
ding in 1978, kreeg ze meteen een baan
in het basisonderwijs in Apeldoorn. Na
het volgen van een schoolleideropleiding
werd ze in 1995 directeur van de Em
mausschool.
 
Ze vertelt over haar jaren op de
Emmausschool. Toen ik kwam was
het een kleine school, vergelijkbaar
met nu. In de eerste zeven jaar zijn
we gegroeid naar bijna 200 leerlingen
en daarna was er weer een daling.
Komend schooljaar wordt er gestart
met 40 kleuters en zit het aantal
leerlingen weer in de lift.”
 Toen ik haar vroeg naar haar doel
als directeur, was haar directe reac
tie: “De mensen!” “De school is zo
goed als de mensen die er werken.
Dus is het belangrijk om daar veel
energie in te steken. En als directeur
moet je, naast je collega’s, ook alle
kinderen en hun ouders goed leren
kennen.”
Henriëtte had een heleboel verschil
lende taken op de Emmausschool.
Zo heeft ze bijvoorbeeld naast het
directeurschap altijd een lesgevende
taak gehad. In alle groepen heeft ze
wel een periode lesgegeven. Verder
was ze zeer betrokken bij verschil
lende festiviteiten en projecten: van
Kerst en Pasen tot kinderboeken
week en sportdag. Ook dat zorgde
voor veel en goed contact met ou
ders, team en leerlingen.
Waarom nu toch weg? Henriette
vertelt dat een oud-collega ooit
tegen haar zei: “25 Jaar in het onder
wijs is een prestatie, maar 25 jaar aan
dezelfde school is een dubieuze
zaak”. “Ik heb hoogte- en dieptepun
ten meegemaakt op de Emmaus
school en heb alle dingen op school
gedaan die ik kon en wilde doen. Het
was een goede tijd maar nu is het
moment gekomen om op een ande

re plek verder te gaan. De mogelijk
heden deden zich voor bij Fluvius en
daarom heb ik toch maar de stoute
schoenen aangetrokken. Na de va
kantie ga ik beginnen als directeur
van de J.F. Kennedyschool in Presik
haaf”.
Als het gaat om herinneringen die
haar in al deze jaren het meest zijn
bijgebleven, noemt Henriette het in
vreugde en verdriet bij elkaar zijn.
 En ongetwijfeld maakt daarbij het
verdriet dan de meeste indruk. We
hebben in de jaren dat ik hier werk
te een aantal keren meegemaakt dat
een ouder van een van de leerlingen
ernstig ziek werd en overleed.  Het
is heel bijzonder te ervaren dat je als
school in een dergelijk ingrijpend
proces voor een gezin iets kan en
mag betekenen”. Gelukkig zijn er
ook vreugdevolle herinneringen:
“De Emmausschool had geen school
kamp-traditie toen ik kwam. In mijn
sollicitatiegesprek werd er veel aan
dacht besteed aan het ‘op kamp
gaan’. We zijn dan ook op kamp ge
gaan. Het eerste jaar ging dat met
vallen en opstaan maar het was erg
leuk”.  Ook beleefde ze plezier aan
allerlei acties zoals bijvoorbeeld de
vastenactie. Henriëtte vindt het klaar
staan voor anderen van groot belang.

Dat heeft ze van thuis meegekregen.
Wat zal je vooral missen? “De con
tacten. De leerkrachten waar ik jaren
mee heb gewerkt, de leerlingen en
hun ouders. Als ik door de hal loop
en leerlingen tegenkom, als ik bij de
kleuters ben die hun werkje willen
laten zien, een leerling van groep 8
die me volledig in vertrouwen neemt,
ouders waar ik iets voor mag bete
kenen. Dat moet ik op de nieuwe
school helemaal opbouwen”.
Wat wens je de Emmausschool toe?
“In ieder geval dat de aanwas die nu
voorzichtig zichtbaar wordt ook
doorzet. En dat de Emmaus altijd de
school is waar kinderen zich gekend
en gewaardeerd weten”.
“Het afscheid op school was heel
bijzonder. Vanaf het eerste moment
dat ik door de haag van de collega’s
die me altijd gesteund hebben naar
binnen liep, tot het moment dat ik
vol van alle indrukken naar huis werd
gebracht! Alle lieve en hartelijke
woorden hebben mij goed gedaan. In
mijn tuin heeft het “Emmaus”beeld
al een plaats gekregen. Het is een
mooie herinnering aan de tijd op de
Emmausschool”.
 
Astrid de Winther
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ICE CODE
Oproep van hulpdiensten: zet
een ICE-code in uw mobiele
telefoon.  
Hebt u een mobiele telefoon? Dan
kunt u medewerkers van hulp
diensten erg ter wille zijn door
daar een  zogenaamde ICE-code
in te zetten. Medewerkers van
ambulances of politie vinden bij
een patiënt of slachtoffer van een
ongeval natuurlijk vaak een mo
bieltje. Alleen is het telefoonnum
mer van een naaste daarin vaak
moeilijk te vinden. U kunt dat zelf
gemakkelijker maken, en dus ook
voor de hulpverleners, door ge
bruik te maken van de ICE-code.
ICE (In Case of Emergency) is een
internationaal bekende afkorting -
te vergelijken met 'SOS'. In het
adresboek van uw mobiel kunt u
deze afkorting als 'naam' van een
contactpersoon opslaan, met er
achter het telefoonnummer van
iemand die men moet waarschu
wen in geval van nood. Ambulan
cepersoneel, politie, artsen en
andere hulpverleners weten dan
altijd wie ze moeten bellen.

Om dit te bewerkstelligen, kunt u
de volgende praktische tips aan
houden:
• Wilt u dat er meerdere personen
gecontacteerd worden, dan kunt
u ook meerdere ICE-nummers in
uw toestel zetten. U kunt die dan
ICE 1, ICE 2, ICE 3 enz. noemen.
•  Zet bij het invoeren van ICE-
contacten een spatie vóór de aan
duiding ‘ICE’. Op die manier
komen de ICE-nummers bij de
meeste toestellen bovenaan in de
contactenlijst te staan. Dit voor
komt dat een hulpverlener eerst
naar de “i” moet scrollen.
• Gaat u naar het buitenland? Ver
geet dan vooral niet om het inter
nationale telefoonnummer erin te
zetten, dus met de landcode van
Nederland ervoor: ‘+31’.
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Geef de tuinkabouter door
  
Tuinkabouters zijn eigenaardige lieden.
Een beetje ontwikkelde mensen houden
zich er meestal verre van. Toch had mijn
vriend Rick, die generaties lang wiskun
deles had gegeven op het Rhedens lyce
um, er twee in zijn tuin staan. In de
voortuin stond Panneman in weer en
wind te spelen op een trekzak. In de
achtertuin stond Poseidon te vissen in
een klein vijvertje met trage karpers.
“Ach het zijn toch zulke aardige man
netjes”,  zei Rick, telkens als ik hem
vroeg wat hij nu toch moest met die
kinderachtige sprookjesfiguren in zijn
tuin en of hij na driekwart eeuw de Ef
teling noch steeds niet ontgroeid was.
“Ik zou het niet over mijn hart kunnen
verkrijgen om ze weg te doen”, ant
woordde hij, “en reken maar dat ze ook
niet bij mij weg willen”, vervolgde hij
stellig. “We blijven bij je tot de dood ons
scheidt." Dat hebben ze mij verzekerd.
Hij keek me aan en knipoogde olijk. Ik
haalde mijn schouders op.
 
Ik moest weer denken aan een ge
sprek dat ik hier met mijn vriendin
Elza over had: “Rick is zelf een soort
tuinkabouter, zei ze. En dat maakt
hem nu juist zo aardig. Zit er niet in
ons allemaal een tuinkabouter ver
borgen? Is de tuinkabouter geen
toonbeeld van levenslust. Zijn het
geen speelse opgeruimde mannetjes
met  een zonnige natuur die ijverig
en onbekommerd opgaan in hun
bezigheden en zich verliezen in de
tijd?”  “Maar evengoed zijn het ook
karakterloze mannetjes, zonder enig
niveau, zonder enige originele ge
dachte, helemaal verloren in tradi
ties, spreekwoorden en andere te
geltjeswijsheden. Ik heb het helemaal
niet op tuinkabouters”, bracht ik er
tegenin. “Jij bent nu eenmaal een
zuurpruim en Rick is altijd het zon
netje in huis”, zei Elza, “dat verklaart
het verschil.” Ik wist dat mijn vriendin
gelijk had. Tuinkabouters zijn de
spiegel van de ziel.    
 

Rick stierf twee jaar geleden onver
wacht op een zonnige ochtend in de
zomer. Nog geen uur later waren
beide tuinkaboutertjes uit zijn tuin
verdwenen. Het vissertje heb ik later
nog eens teruggezien in de achtertuin
van de Velpse villa van een goede
vriend met wie Rick samen vaak
muziek maakte. Panneman met zijn
trekzak bleef spoorloos. Tot deze
zomer in mijn tuin tijdens de hitte
golf. Toen ik toevallig even opkeek
uit het juli-nummer van de Crane
veer, stond hij daar ineens, op nog
geen twee meter bij mij vandaan  met
zijn trekzak tussen de fuchsia’s in de
palle zon… Waar was dat beeldje zo
ineens vandaan gekomen? Ik kon het
niet verklaren. Ik wist door de ma
nier waarop hij keek dat dit een teken
was. Maar waarvan? Ik besloot dat ik
een stukje voor het wijkblad over
deze zo raadselachtige tuinkabouter
zou schrijven. Hoe belachelijk de
lezers dat misschien ook zouden
vinden. Ik vond mezelf idioot. Maar
ook al zou ik voortaan als de dorps

gek van Alteveer worden nagejouwd,
ik was niet te stoppen. In één ruk
schreef ik mijn stukje en stuurde het
naar de redactie.
 
Kabouter Panneman verdween even
plotseling als hij gekomen was, maar
ik weet dat hij binnenkort weer op
zal duiken in een andere tuin in deze
wijk. Even onverwacht als hier. Even
raadselachtig maar toch vertrouwd.
Ik weet nog niet wie hem dan zal
ontdekken. Misschien een man die
moe thuiskomt van zijn werk, een
vrouw die staart door het keuken
raam, of een klein meisje dat haar bal
zoekt. Maar ik weet wel dat de ont
dekker dan net als ik een stukje zal
schrijven voor het wijkblad. Over het
kabouterleven van de grote kabou
ters in deze wijk of elders, of over
de kleine mannetjes en vrouwtjes
zelf. Wie weet.
Ik zie al uit naar het volgende num
mer.
 
Claire-Laurence Duval     
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Van het wijkfront
Cattepoelseweg als parkeerop
lossing voor het Nationaal His
torisch Museum (NHM).

Wie gedacht mocht hebben dat de strijd
om te voorkomen dat de Cattepoelse
weg een parkeervoorziening wordt een
gewonnen strijd was, is helaas bedrogen
uitgekomen. Met het afblazen door de
lokale politiek van het beoogd transfe
rium op de Cattepoelseweg (vanaf de
Schelmseweg) leek dit inderdaad zo te
zijn! Maar zoals de meeste lezers in
middels uit de media vernomen zullen
hebben  is er een ‘goedkope’ oplossing
gevonden voor de parkeerproblematiek
van het toekomstig Nationaal Historisch
Museum (NHM) en het Nederlands
Openlucht Museum (NOM).

Kort gezegd komt het er op neer dat
als belangrijkste parkeervoorziening
de Cattepoelseweg gebruikt gaat
worden, n.l. vanaf de ‘Y-splitsing’ met
de ventwegen bij de Schelmseweg
tot aan de Deelenseweg. Daarbij is
dit deel van de Cattepoelseweg dan
geen doorgaande weg meer.
Tijdens de informatiebijeenkomst
van de gemeente voor de Arnhemse
Linie bleek dat de weg aangepast gaat
worden en volledig zal worden inge
richt als parkeerplaats. Wel blijft
doorgang voor fietsers mogelijk als
mede voor politie en hulpdiensten
als ambulance en brandweer.

In de brief aan de staatssecretaris
wordt o.a. gemeld dat  ‘de bereik
baarheid nader onderzocht is, met
als conclusie dat de huidige verkeers
situatie met de komst van het NHM
goed oplosbaar is’ Echter daarbij is
alleen gekeken naar de bereikbaar

heid van de musea en Burgers’ Zoo,
naar de gevolgen voor de wijk en de
wijkbewoners is kennelijk niet geke
ken. En ‘de oplossingsrichtingen zul
len besproken worden met belang
hebbenden en omwonenden’. Dat
klinkt mooi maar de inrichting als
parkeerplaats van de Cattepoelse
weg en het afsluiten als doorgaande
weg is daarbij wel een vast gegeven,

zoals bleek tijdens de genoemde in
formatiebijeenkomst. De wijkraad
moet zich hierover nog nader bera
den en haar standpunt inbrengen in
de bijeenkomst van de Arnhemse
Linie op 15 september.

Daarbij is uiteraard van belang wat
er in 2004 in een convenant met
onder meer NOM en Burgers’ Zoo
is vastgelegd, o.a.:
• Het parkeerprobleem zal worden
opgelost door herinrichting en uit
breiding van de bestaande parkeer
plaatsen en de daarbij behorende
ontsluiting van de parkeerplaatsen
• De Cattepoelseweg wordt door
partijen gezien als cultuurhistorisch
waardevolle weg en partijen zullen
zich daarom inspannen om deze weg
ook als zodanig aangewezen te krij
gen.
• Partijen zullen zich tot het uiterste
inspannen om gevolg te geven aan de
afspraken en intenties zoals in deze
verklaring zijn geformuleerd.

De wijkraad is uiteraard sterk geïn
teresseerd in de mening van de
wijkbewoners, zodat de wijkraad dit
kan meenemen in de verdere me
nings- en besluitvorming over dit
onderwerp.

Gaarne uw reacties aan: wijkraad@
craneveer.nl.

Wordt vervolgd,

Wil Smits, voorzitter wijkraad
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Activiteitenrooster Craneveer
DAG
Hoe laat?  Wat?   Waar?

MAANDAG
10.00-11.00  Yoga   Alteveltje
14.00-16.00  Biljarten  Recreatiezaal 
15.30-16.30  Tái Chi 55+  Gymzaal boven
19.00-22.00  Biljarten   Recreatiezaal
19.00-20.00  Damesgym  Gymzaal beneden
20.30-21.30  Basketbal  Gymzaal beneden
20.00-22.00  Badminton  Gymzaal boven

DINSDAG  
ochtend        Biljarten   Recreatiezaal
14.00-15.30  Volksdansen 55+  Recreatiezaal
19.00-20.00  Ismakogie   Recreatiezaal 
    - Vanaf eind september
20.30-22.30  Badminton  Gymzaal beneden

WOENSDAG 
8.45 – 9.45  Tai Chi  Recreatiezaal 
15.45-16.30  Kleutergym 1  Gymzaal boven
16:30-17.15  Kleutergym 2  Gymzaal boven
17.15-18.00  Meisjesgym  Gymzaal boven
19.00-20-00  Aerobics  Gymzaal boven
19.30-22.00  Schilderen  Recreatiezaal
20.00-21.00  BBB-groep  Gymzaal boven

DAG
Hoe laat?  Wat?   Waar?

DONDERDAG
13.15-14.00  Ouderengym 55+  Recreatiezaal
14.15-15.00  Ouderengym 55+  Recreatiezaal
19.30-22.30  Bridge   Recreatiezaal
20.30-22.00  Volleybal   Gymzaal beneden

VRIJDAG 
8.45 – 9.45  Tai Chi  Recreatiezaal 
10.00 –12.00  Biljarten  Recreatiezaal
13.30-16.30  Bridge   Recreatiezaal

ZATERDAG 
09.30-11.00  Recr.sport heren  Gymzaal beneden

De Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Recreaties-
port heren gaat door in juni. Ismakogie begint eind september en eindigt 
begin mei. De recreatiezaalactiviteiten gaan meestal door in de korte 
vakanties, uitgezonderd de kerstvakantie.
De gemeenteactiviteiten (55+) volgen het schoolrooster en de daarbij 
horende vakanties.

Activiteitenprogramma SWOA
’T ALTEVELT  

SEPTEMBER 2010
      
Dag  Datum  Activiteit   Tijd

donderdag  2 september Film: Royal wedding  19.00 uur
zondag  5 september Bloemschikken: kosten € 6,50 14.00 uur 
donderdag  9 september R.K. kerkdienst  19.00 uur
vrijdag  10 september Film: Around the world in 80 days14.00 uur 
vrijdag  10 september ANBO-roze             14.00 uur
vrijdag  17 september spelletjes middag             14.00 uur
vrijdag  17 september S.O.W. kerk ?             17.00 uur
zondag  19 september picknick:  JOOP-plek, de Wolflaan 11.30 uur
vrijdag  24 september bingo              15.00 uur
zondag  26 september zondagssoos             14.30 uur

OKTOBER 2010

Dag  Datum  Activiteit              Tijd

vrijdag  1 oktober  Dag v.d.Ouderen: speciaal programma 10.30-15.30  
donderdag  7 oktober  Film: Warm springs  19.00 uur 
vrijdag  8 oktober  ANBO-roze             14.00 uur
vrijdag  8 oktober  rummicub              14.00 uur
donderdag  14 oktober R.K. kerkdienst             19.00 uur
vrijdag  15 oktober S.O.W. kerk             17.00 uur
zondag  17 oktober zondagssoos             14.30 uur
donderdag  21 oktober Film: mirror has two faces 19.00 uur
vrijdag  22 oktober Modeshow en kleding verkoop 10.00 -14.00
vrijdag  29 oktober bingo              15.00 uur

Weekprogramma:

Maandag  Yoga,  Klaverjassen
Dinsdag  Meer Bewegen Voor Ouderen, bridge, 
                 Tekenen,  Spreekuur  Wijkagent 
  (m.u.v. schoolvakanties)
Woensdag  Spreekuur Drie Gasthuizen, 
  Koffie-uurtje, Spreekuur wijkverpleegkundige,
  Spelletjesmiddag, Sjoelen
Donderdag Schilderen,  Tai Chi

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Locatie 't Altevelt, 
Lisztstraat 11, 6815 CN Arnhem
Tel: 026- 4456339 ,
www.swoa.nl
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Shiseido

Vitapeel

Cadeaubonnen
Voor ieder gewenst bedrag 
Pinnen en chippen is mogelijk

Airconditioning
Het instituut is voorzien van airconditioning

Openingstijden

Gezichtsbehandelingen
Special treatments

Micro- Dermabrasie systeem
Verzacht en vermindert rimpels, 
grove poriën en huidoneffenheden

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Shiseido shop
10 % korting op uw Shiseido aankoop
25% korting op het Shiseido product van de maand

Vondellaan 9
6824 NA Arnhem
026 - 363 53 82 www.skinline-huidverzorging.nl

schoonheidssalon
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