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Van de redactie
In dit derde nummer van het seizoen en laatste nummer van het
kalenderjaar aandacht voor de Jongeren en Ouderen OntmoetingsPlek
(JOOP). De werkgroep die zich voor een JOOP in onze wijk inzet is
door de gemeente beloond met een ‘Jeugdkanjer’. Ook in dit nummer
een tweede oud-wijkbewoner, Jan Bennemeer, die zijn herinneringen
ophaalt als reactie op de serie artikelen van Rob van Brink in de afge-
lopen edities van Craneveer. In dit nummer maken we kennis met
Ellen van Boxtel, nieuwe bewoner van onze wijk.
Verder weer veel informatie van de wijkraad, en alweer de aankondi-
gingen voor de komende activiteiten in de wijk.

De redactie wenst u alvast prettige feestdagen toe en veel leesplezier
met dit nummer!
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Als deze Craneveer
verschijnt, is het al
bijna 2008. Op zon-
dag 11 november
zijn ondanks het
koude en later natte
weer diverse kinde-
ren langs de deuren
gegaan met hun lam-
pion en liedje. De
sint is in de wijk
weer volop actief
geweest en de men-
sen zijn druk in de
weer met kerstgroen
en lampjes.

Het bestuur maakt zich alvast op voor de eerste activiteit van 2008.

Straat-volleybal-snerttoernooi 
Begin december zal een groepje zich buigen over de organisatie van
het straat-volleybal-snerttoernooi .We willen dit op zaterdag 26 janua-
ri organiseren.Als de plannen meer uitgewerkt zijn zal er een aankon-
diging komen in het mededelingenkastje op het Beethovenplein. U
kunt natuurlijk daar al op anticiperen en gaan trainen om mee te doen.
Op de donderdagavond, van 20.30 - 22.00 uur kunt u daarvoor terecht
in de benedenzaal aan de Viottastraat. Probeert u vast een team bij
elkaar te krijgen? Lukt het niet een heel team op de been te krijgen,
dan kunnen we straks ook een mix-team maken van diverse kleine
groepjes of individuen.
Wilt u meehelpen bij het toernooi of de activiteiten eromheen, neem
dan contact op met Marjan van Roon.

Van het bestuur

Sint Maarten 2007 in de wijk
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Maandagavond
Door het stijgen van de leeftijd, gaat de volleybal-maandaggroep stop-
pen met spelen. Zijn er mensen die ideeën hebben voor een activiteit
in de gymzaal? Voor welke activiteit willen mensen huis en haard verla-
ten en elkaar ontmoeten tijdens een sportieve actie? Graag suggesties
doorgeven aan het bestuur.

Prijzen wijkfeest
De prijzen die overgebleven zijn na het wijkfeest, zijn door de organi-
satie van het feest geschonken aan de SWOA, waar ze worden ingezet
bij Bingo of Sinterklaasfeest. De prijzen zijn daar in dank aanvaard. Zo
kunnen diverse oudere wijkbewoners toch nog een graantje meepik-
ken van het wijkfeest.

Speellocatie Bernhard Zweerslaan
We hebben bericht gehad van de gemeente dat ze vaart zetten achter
het opknappen van de speelplek aan de Bernhard Zweerslaan. De
gemeente streeft ernaar dat halverwege volgend jaar het terrein daar
opgeknapt is. Er is geregeld overleg van de gemeente met een aantal
mensen van de wijkvereniging en wijkraad.

Het bestuur wenst iedereen in de wijk gezellige feestdagen toe en we
hopen velen van u komend jaar bij één van onze activiteiten of tijdens
het straat-volleybal-snerttoernooi te ontmoeten.

Bestuur Recreatieve Vereniging Craneveer 
bestuur@craneveer.nl 

Craneveer zoekt redactieleden!
Vind je het leuk om zo nu en dan een stukje te schrijven 

voor het wijkblad of wil je op een andere wijze 
bijdragen aan het team van de redactie? 

Meld je dan bij de redactie:
via redactie@craneveer.nl of 

026-3514321 (Ysbrand Graafsma)
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Mijn eerste maanden ´op Alteveer´
Als nieuwe bewoner in de wijk Alteveer ben ik door de redactie benaderd om
een stukje voor de Craneveer te schrijven. Dit blad lezen wij al een tijd met
plezier en wij zagen uit naar het wonen in ons nieuwe huis.We kennen al
mensen in de wijk en ontvingen daar het blad van. Uiteraard zijn we dona-
teur geworden. Het hebben van een wijkvereniging vind ik heel belangrijk. In
een maatschappij van steeds meer "ik" is het goed dat er nog samenhang is
die onder andere door een wijkvereniging bevorderd kan worden.

Ruim 2 jaar geleden kochten we ons huidige
appartement op de hoek van de
Cattepoelseweg en de Bernhard Zweerslaan.
De bouwplannen waren gesmeed en vol ver-
wachting brak een periode aan waarin bleek
dat mensen op verschillende manieren keken
naar wat daar kwam te staan. Dit wisten wij
niet direct maar het werd al wel steeds duide-
lijker. Jammer maar helaas, maar ook wel
begrijpelijk. Daarom een vraagteken achter
"prettig kennismaken".
Inmiddels wonen we hier enkele maanden en zijn er leuke en prettige
contacten met over- en naaste buren gelegd. Ik denk dat zoals vaak
geldt dat "de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opge-
diend".Wij zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed.

Wat ik over mijn eerste maanden "op Alteveer" kan zeggen is dat er
wat dingen opvallen.Alteveer is eigenlijk een dorp in de stad. Het leuke
daarvan is dat men elkaar op straat gedag zegt, ook al ken je elkaar
niet.Wat me héél erg is opgevallen: de vriendelijkheid van het perso-
neel in de winkels "op het pleintje". Complimenten en houden zo!
Bij wie je ook komt, het is altijd erg hartelijk. Je voelt je daardoor snel-
ler thuis.Wel zo prettig als je de bedoeling hebt om hier oud te willen
worden.
Ik hoop dan ook nog veel Craneveers te lezen en mensen in de wijk te
leren kennen. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen vol gezelligheid en
warmte toe.
Ellen van Boxtel
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Evacuatietijd
Onderstaand historische verhaaltje zit ik te typen in de maand september
met in het achterhoofd de oproep om een stukje te schrijven voor ons veelge-
lezen wijkblad. In de maand september gaan mijn gedachten altijd zo'n dikke
60 jaar terug naar september 1944. De Arnhemse bevolking kreeg toen van
de Duitsers het bevel om de stad te verlaten.Waar we naartoe moesten werd
er in de schriftelijke oproep niet bij gezet.

Zo trok de bevolking op goed geluk noordwaarts.Wie in Groningen of
Friesland  terecht kwam had geen gebrek aan eten. Maar het overgrote
deel van de bevolking wilde zo dicht mogelijk bij de stad blijven. Er ble-
ven zelfs een paar mensen in Arnhem op de Geitenkamp achter. Dit
werd tot de verbazing van die mensen zelf door de Duitsers toegestaan.
Ons gezin, bestaande uit vader, moeder en mijn persoontje, kwam in
Apeldoorn terecht, want daar  woonde een familielid. Mijn vader initia-
tiefrijk als altijd zocht snel aan de oostzijde van Apeldoorn waar de boe-
renbedrijven zetelden, een onderkomen. En dat lukte. Bij boer Pol kreeg
hij toestemming om met zijn gezin een zogenaamd bakhuusje te betrek-
ken. Dit is een optrekje bestaande uit een kleine, ik mag wel zeggen een
zeer kleine, woonkamer met daar achter een ruimte, die benut kon
worden als slaapkamer. In deze ruimte werd een flinke hoeveelheid stro
gedeponeerd en een dito aantal dekens werd daarop uit gespreid en Ma,
Pa en zoonlief hadden slaapgelegenheid. Interessant is te weten, hoe
mijn moeder 's morgens het bed, d.w.z. het stro opmaakte. Dat deed zij
met de greep, u weet wel zo'n viertandig werktuig. U zult vragen: "Lag jij
met je vader en moeder samen in dat zogenaamde bed?" Ja, dat kon niet
anders.
Mijn vader hielp de boer met allerlei werkzaamheden. Er moest echter
ook eten op de plank komen en daarvoor moest ik zorgen. Zo werd ik
op pad gestuurd om dat bij de boerenbevolking op de Veluwe te bietsen.
Nou ja, voor geld en goede woorden kreeg je bij die boeren niets los.
Want geld hadden de boeren blijkbaar meer dan voldoende.
Gelukkig hadden wij een flinke hoeveelheid diepe borden. Mijn vader
had in Arnhem een handel in huishoudelijke artikelen. Zo zijn wij een
paar keer met de angst in ons hart op de fiets naar ons huis gegaan om
zoveel mogelijk diepe borden op te halen. Dat leek ons de beste ruil-
handel en dat bleek ook het geval. Hoe die ruilhandel verliep, zal ik u in
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het kort vertellen. Bij een boer aan gekomen vroeg ik of hij diepe bor-
den wilde hebben. En dat was meestal wel het geval. Die dingen plegen
nogal eens te breken, nietwaar?
Dan stelde ik voor te ruilen tegen vooroorlogse prijzen. Dat vonden
de boeren veelal reëel.Waarop ik zei: "Zes diepe borden kostten voor
de oorlog een kwartje, vijfentwintig cent. De ogen van de boer begon-
nen dan te glimmen tot ik vervolgde met: "Een pond spek kostte ook
een kwartje.Als u mij een pond spek geeft, krijgt u van mij 6 diepe
borden." En die handel kwam bijna altijd tot stand.Wel veelal tegen
heug en meug. Maar aan diepe borden bleek gelukkig voor mij bij de
boeren ernstig gebrek. Dat wisten wij. Ook ruilde ik de borden wel
eens tegen een pond boter. Gelukkig werden we in April '45 bevrijd
en mochten we terug naar huis en haard. Dat wil zeggen naar huis,
want behalve alle meubels hadden de Duitsers ook onze haard mee
naar de Heimat genomen.

De buschauffeur

BLOEMSIERKUNST HENNY VAN STIJN

SLUIT NA 23 JAAR DE DEUREN

Lieve beste klanten,
Tot en met de Kerst zijn wij nog geopend.Wij houden uitverkoop!!
Bijvoorbeeld alle  glazen vazen minus 50 % korting!! Alles moet natuur-
lijk weg! Zondag 16 december zijn wij aanwezig op de Kerstmarkt op
het Alteveltje, met kerststukjes en diverse leuke kerstkadootjes.
Zondag 23 december zijn wij samen met veel winkels op het
Beethovenplein ook geopend! Kadobonnen kunnen nog t/m 24 decem-
ber bij ons worden ingeleverd, daarna niet meer.
Wij danken u allen hartelijk voor het vertrouwen en  klandizie al deze
jaren , we hebben  altijd met veel plezier  in onze winkel gewerkt..We
zien elkaar altijd wel weer ergens in de buurt, we blijven boven de
winkel wonen.

Henny en Netty van Stijn.
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Henny en Netty gaan ons verlaten
Bijna 23 jaar stonden Henny en Netty voor de buurt klaar, om een bloemet-
je, plant of ander product uit hun winkel voor ons in te pakken. De vanzelf-
sprekendheid van nu, in hun doen en laten, was er in het begin niet bij.Voor
zij de zaak van de broer van Henny overnamen, deden zij iets anders.
Henny werkte daarvoor in verwarming en airconditionering. Netty verkocht
tegels en  keukens. Beiden hadden dus geen ervaring met de bloemenver-
koop.

Henny was er van jongsafaan wel mee bekend. Zijn vader had de zaak
al vanaf 1939, toen nog met groente en fruit. In de oorlog moest de

familie Stijn evacuëren,
na de oorlog betrokken
zij hun pand weer.
Netty en Henny hebben
25 jaar in Slijk-Ewijk
gewoond.Toen ze 9 jaar
geleden in de
Beethovenlaan kwamen
wonen, was dat wel
even wennen.Al dat
geluid waren ze niet
gewend. Nu zijn ze hele-
maal gewend. Sterker
nog, ze willen hier niet
meer weg.
Deze 'stek' bevalt hen
zo goed, dus blijven ze
hier wonen. Henny fietst
graag door het bos en
de hond wordt daar
ook dagelijks uitgelaten.

Beiden genieten van de rustige wijk, waar is het mooier wonen dan bij
ons in de wijk?

Het overnemen van een bloemenzaak had wel wat voeten in de
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aarde. Om aan bloemen te komen moet je dagelijks naar de veiling.
Het volgende overkwam Henny de eerste kerstperiode. Hij zag op de
veiling 10 kerstbomen te koop staan, een redelijke stukprijs. Hij kocht
de bomen.Aan het eind van de veiling vroeg de veilingbaas wanneer
hij de bomen mee wilde nemen. Henny antwoordde: "ik neem ze zo
mee". Bij de kweker bleken de rest van de 3000 bomen op hem te
wachten. Gelukkig had de kweker begrip voor de nieuwe koper en
kon het aantal van 3000 verkleind worden.Al doende leer je, zo
wordt je vanzelf wijzer in je vak. Het "klokken" doet Henny nu in een
handomdraai en hij is  niet meer met van die onverwachte kopen
geconfronteerd.
Netty en Henny hebben altijd veel trouwe klanten in de winkel gehad.
Zelfs klanten van Henny's vader verschijnen nog regelmatig bij hen in
de zaak.

Voor de toekomst zijn er wel wat plannen, maar ze laten het in eerste
instantie gewoon over hen komen. In ieder geval zal Henny blij zijn
dat hij niet meer 's morgens vroeg op hoeft om naar de veiling te
gaan. Daar heeft hij nooit aan kunnen wennen. Beiden willen gaan
genieten van vrije tijd, zoals reizen. Brazilië zal hun eerste reisbestem-
ming zijn. Omdat ze in de wijk blijven wonen, zullen kontakten met
"hun klanten" blijven bestaan.
Bloemen zullen altijd een belangrijke rol in hun leven blijven spelen.
Het dakterras zal zomers een bloemenzee blijven. En in huis zullen
bloemen een onderdeel van het interieur blijven. Netty wil in de toe-
komst misschien iets met bloemschikken gaan doen.
De enige zorg voor de nabije toekomst is alles kwijt te raken. Ook al
zijn de prijzen van alle vazen, potten en andere koopwaar al in de uit-
verkoop, zw hopen ook diverse kasten en spiegels te kunnen ver-
kopen. Kortom, het hele interieur is te koop voor ieder aannemenlijk
bod!  En zondag 23 dec. staat in ieder geval de glühwein klaar, zodat
iedereen dan naast een voordelige koop kan genieten van een drank-
je.
Netty en Henny, we wensen jullie het allerbeste toe voor de toe-
komst.

Herma Zuidema
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GEZOCHT: Opslagruimte 

Ik ben opzoek naar opslag/bergruimteruimte
voor mijn sokkels en attributen.
Heeft u een garage of een andere ruimte te
huur, laat mij het weten.

Hermine van der Burgt
www.livingstatues.eu 
tel 026-4453628

Bridgeclub zoekt nieuwe leden!

De Vrijdagmiddag bridgeclub heeft dringend behoefte aan nieuwe
leden.Wij kunnen U bieden: gezellige bridgemiddagen met de nodige
competitiespanning, want wij spelen in 2 lijnen. U kunt zowel promove-
ren als degraderen, hetgeen bij ons toch leuk blijft. Het voordeel van
onze club is, dat wij 's middags van half 2 tot half 5 spelen, hetgeen
vooral in de wintermaanden aanspreekt. Vanzelfsprekend is dit een
rookvrije club.
Er wordt gespeeld in de recreatiezaal van de school in de Viottastraat.
De contributie bedraagt E 35,- per persoon en dit geldt voor de perio-
de begin september tot eind mei. Als U wilt komen kennismaken, dan
kan dit en kunt U na 2 speelmiddagen beslissen of U lid wilt worden.

Gaarne van tevoren contact opnemen met Mevr. Bakker,
Cattepoelseweg 229, tel. 3512055.

U bent van harte welkom.

Wijkconcert

Voor 20 januari 2008 stond een wijkconcert gepland. Helaas kan dat
niet doorgaan.
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JOOP komt!!
Gemeente beloond Werkgroep Joop met jeugdkanjer

Op 7 november j.l. werd de werkgroep 'Joop' door de gemeente Arnhem tijdens
de uitreiking van de " Spekcheques" en de "Jeugdkanjer" beloond voor haar ini-
tiatief en activiteiten met een Jeugdkanjer van maar liefst € 250,00. Een mooie
aanmoediging voor de werkgroep en een begin van de fondsen die geworven
moeten worden! 

Weet u het nog?  In de vorige Craneveer las u niets over de plannen van
de werkgroep Joop, maar de ontwikkelingen gaan door!
Joop, waar stond het ook al weer voor? Jongeren en Ouderen
OntmoetingsPlek. Een initiatief van een aantal jongeren uit de wijk met
een aantal 40 plussers (ouderen dus). De werkgroep heeft inmiddels een
heus projectplan opgesteld. Dit plan bevat een 11tal plekken in onze wij-
ken Alteveer en 't Cranevelt waar zo'n ontmoetingsplek gevestigd kan
worden. Zo'n plek hoeft niet uitgebreid of uitgestrekt te zijn, veel mensen
vinden een bankje met dak, licht en een prullenbak op sommige plekken
al mooi genoeg.Andere plekken lenen zich voor iets uitgebreider, bijvoor-
beeld een sportveldje of voetbalkooi. Het leuke van vrijwel alle plekken is
dat ze geschikt van voor jong én oude(er)!!
Een aantal van de uitgekozen plekken zijn al in gebruik. Maar die plekken
kunnen verbeterd worden, bijvoorbeeld door een haag om een grasveld
waardoor ballen niet meer zo de weg op kunnen schieten. Een stuk kind-
vriendelijker ook.

Andere plekken zijn nog leeg: een picknicktafel, een bankje zou daar
wonderen doen. Mogelijkheden té over in onze mooie wijken! Ook
genoeg plekken waar geen overlast van te verwachten is omdat ze afge-
legen liggen. Het bestuur van de Craneveltcommissie (Voetbalclubs VDZ
en Arnhemse Boys, atletiekvereniging Reto en de schaatsclub) wil op
korte termijn met de werkgroep praten over een mogelijke voetbalkooi
op het sportterrein. Samen staan we sterk!!
mogelijke plek voor een " Joop'

Buutbijeenkomst matig bezocht
Op 27 november j.l. heeft de werkgroep haar plannen toegelicht aan de

Jaargang 35 nr.3
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geïnteresseerde wijkbewoners.
Helaas was de opkomst niet groot: naast de leden van de werkgroep
waren slechts 8 buurtbewoners aanwezig tijdens de informatiebijeen-
komst. Jammer want uiteindelijk gaat het ons allen aan!

Antoinette van der Heijden en Bram Breedveld informeerden de aan-
wezigen via een PowerPoint presentatie over de plannen:
Er zijn in onze
buurt diverse plek-
ken die zich goed
lenen voor een
ontmoetingsplek
voor jong én oud!
Voorbeelden van
plekken zijn: Het
Grasveld aan de
Eduard van
Beinumlaan, ideaal
voor alle leeftijden!
(zie foto 1), Rand
Zypendaal aan de
De Wolfflaan, nu

een afgetrapt en
donker veldje;
Groenstrook aan
de
Waterbergseweg
van Moscowa tot
aan paardenveldje
(zie foto 2) .
Groenstrook aan
de Kluizeweg
tegenover de oude
ingang van de die-
rentuin

Bram en Antoinette lieten ook voorbeelden van ontmoetingsplekken
zien: diverse banken, buitentrimtoestellen en dergelijke passeerden de
revue. Ook de tekeningen die de jongeren eerder maakten van hun

Jaargang 35 nr.3
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ídeale plek' werden getoond.

Nu de  buurtbewoners geïnformeerd zijn gaan we door met de fond-
senwerving en het ontwerpen van de diverse mogelijkheden voor de
verschillende plekken. Uiteraard rekening houdend met de wensen van
niet alleen de werkgroepleden maar vooral de buurt!! In een volgende
bijeenkomst begin 2008 komen we hierop terug!
Heeft u de bijeenkomst op 27-11 gemist maar wilt u meer informatie
over de plannen of wellicht iets bijdragen aan de werkzaamheden?
Neem dan contact op met :
Antoinette van der Heijden, 4435308 of amwovanderheijden@hotmail.com
Karin Kalthoff, 4422015 of karinkalthoff@hotmail.com

Pietendiploma voor de 
Kleutergym van de Emmaus school
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"Mijn jeugd op Alteveer."
Enige tijd geleden brachten mijn vrouw en ik een bezoekje aan een kennis
op de Cattepoelseweg en daar werden mij enkele exemplaren van uw
Wijkblad Craneveer aangereikt, waarin in verschillende afleveringen een bij-
drage van Rob van Brink..Ik heb zijn verhalen met belangstelling gelezen.
Naast veel herkenbare dingen kwam ik ook veel gebeurtenissen tegen die
mij totaal vreemd waren. Dat laatste hoeft niet vreemd te zijn, want in 60
jaar wil er wel eens wat vervagen.

Maar voordat ik daarop inga, zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is
Jan Dirk Bennemeer. Ik woonde op Alteveer; vanaf 1941 op het adres
Beethovenlaan 51, boven de boekhandel van Noppers en vanaf 1942
of begin 1943 op het adres Cattepoelseweg 231. Daar woonde de
familie Noppers eerst.We ruilden dus van woning. Ons gezin bestond
uit vier personen, vader, moeder, mijn zus Tine, geboren in 1933 en ik,

Ehrenfriedhof Zijpendaal - 1940. Bron: /www.grebbeberg.nl
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Welkom haarmode, wenst u prettige feestdagen
Beethovenlaan 70A, 6815BM Arnhem 026-3516995 R.M.Waalkens
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geboren in 1930.
Nu mijn opmerkingen en aanvullingen bij de verhalen van Rob.
Van veldgraven van geallieerde en Duitse militairen kan ik mij niets
herinneren.Wel weet ik dat op de Apeldoornse-weg, op de hoek naar
de weg naar Moscowa eens een militair is opgegraven. Er was een
Duits kerkhofje op de hoek van de Cattepoelseweg en de
Deelenseweg. Daar werden gedurende de oorlogsjaren Duitse militai-
ren begraven. Ik kan mij herinneren dat af en toe een begrafenisstoet
de Cattepoelseweg opkwam, soms voorafgegaan door een muziek-
korps met zwart omfloerste trommels. De militairen waren meestal
overleden in het Militair hospitaal Onder de  Linden. Ook andere
hoge Duitse (en NSB?) functionarissen werden daar begraven. Dat
kerkhof is nog enige tijd na de oorlog daar gebleven.
Een aantal jaren geleden kwam mij een krantenartikel onder ogen,
waarin stond dat men op die plaats (menselijke?) resten had gevon-
den. Men wist niet goed hoe die daar kwamen. Ik heb toen niet gerea-
geerd, maar dat was op de locatie van dat kerkhof.

De Kluizeweg werd in de oorlog tijdens de toen vaak strenge winters
gebruikt om te sleeën. Dat kon op twee manieren. Je ging op je buik
op de slee liggen en stuurde met de punt van je klomp/schoen, of je
maakte gebruik van een zogenaamde stuurslee.Voor een grote slee
bevestigde je een klein sleetje en daar stuurde je, liggend op de grote
slee, mee.Wij gingen dan niet de Parkweg op, maar stuurden
Sonsbeek in. Als alles meezat, voldoende sneeuw en voldoende glad,
kon je de Waterval bereiken.Verkeer was er toen ook niet en als er
een poging gewaagd werd om de weg te strooien tegen de gladheid
werd een lawine van sneeuwballen naar de wagen gegooid. Meestal
werd er dan niet gestrooid. Het openbaar stadsvervoer werd inder-
daad uitgevoerd door militairen.Vaak met de zo genaamde bellenwa-
gens, militaire trucks. Zelfs naar Elst en Nijmegen werden trucks inge-
zet, al waren die wat groter. Rob heeft het over Bedfords, maar dat
waren volgens mij de opvolgers van de militaire trucks. Die Bedfords
waren wat luxer. Op het chassis had men een opbouw van hout
gemaakt, compleet met ramen en houten banken. Ze waren blauwgeel
als ik me goed herinner, en eigendom van het Gemeente
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Vervoerbedrijf.

De jongens uit de buurt die genoemd worden staan me niet helder
voor de geest, maar Rob en ik scheelden een jaar of zes en op die
leeftijd is dat een enorm verschil. De namen uit mijn tijd, die ik mij
herinner zijn o.a.: Piet en Lenie Ruige,Van der Lende,Van der Vegt,
Buitenhuis, De Vries (van de bloemenzaak) en Huib en Henk Merison.

Ik herinner me ook de mensen uit de stad, die tijdens de oorlogsjaren
via de Cattepoelseweg naar het Schelmse Bos gingen om daar hout te
halen. Je mocht sprokkelen en dennenappels zoeken. Maar al gauw
werden ook niet al te dikke bomen gekapt. Het bos was tot ongeveer
2 m. hoogte volkomen kaal. Bij de aanleg van het bos was stadsvuil
gebruikt om het bos te bemesten. Het vuilnis was in lange rijen
gestort en bedekt met grond.Wij ontdekten, dat in dat vuilnis enorm
veel flessen en jampotjes zaten. En daar kreeg je in de oorlog weer
statiegeld voor. Karren vol hebben we uit dat bos gehaald, schoonge-
maakt en bij Bosma, de kruidenier, ingeleverd.

Wij keerden op 7 juni 1945 terug van ons evacuatieadres in Putten.
De huizen "beneden" Cattepoelseweg 229 en de huizen daarachter in
de Lisztstraat, waren volledig verwoest door een V1. De huizen daar
vlak bij waren ernstig beschadigd, maar zijn toch weer hersteld, eerst
met noodreparaties door Friese timmerlieden, die het verwoeste
Amhem te hulp schoten, later door de huiseigenaren zelf.Alle naar
hun woningen teruggekeerde Alteveerders, moesten eerst op zoek
naar hun huisraad. Duitse militairen en (helaas) Nederlanders die hen
hielpen de stad leeg te roven, hadden bruikbare meubels die ze niet
direct konden wegvoeren naar de minst beschadigde woningen
gesleept.Wij vonden bijv. onze salontafel terug op de Sweelincklaan en
een aantal  stoelen op de Bernard Zweerslaan. Soms ontstond er
onenigheid onder de Alteveerders, omdat men soms dacht zich spul-
len van anderen te kunnen toe-eigenen. Ook merkwaardig was dat
van de meeste eetkamerstoelen de zittingen ontbraken. Die waren, zo
vertelde men, door militairen op de harde banken van de militaire
trucks gebruikt.
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TE  KOOP
Bedbank  (nieuw)
Tweepersoons  bedbodems  met  2  bedbodems
Electrische  zaag

tel  026-44454584
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Ons huis behoorde toe aan een Joodse familie. In de oorlog had een
NSB'er zich erover "ontfermd." Na de oorlog behartigde de zoge-
noemde  Beheerscommissie de belangen en men probeerde familie
van de omgekomen Joodse eigenaar te vinden. Men vond een ver
familielid in Amerika, die opdracht gaf het huis te verkopen. Mijn
ouders hadden het recht van eerste koop. De vraagprijs was f. 5000,- .
Ze durfden het niet aan.

Gek dat ik mij totaal niets van al dat oorlogstuig op de braakliggende
terreinen - veldjes noemden we die - herinner.Wel weet ik dat er een
grote verzameling voertuigen, tanks en zelfs vliegtuigen was in de
buurt van Koningsheide. Die dump werd trouwens bewaakt.Toch
zagen Joop van Kempen (hij woonde recht tegenover ons) en ik kans
om een sheltertje te organiseren dat op het spatbord van een grote
Mack zat. Daar hebben we enige tijd mee gekampeerd.

Tot slot een anekdote, die heel lang op Alteveer rondverteld werd:
Op de hoek van de Beethovenlaan, recht tegenover Van der Sluis, zat
een slager Leeser. Hij was joods, maar getrouwd met een gerefor-
meerde vrouw. Dat is waarschijnlijk de reden dat hij niet werd opge-
pakt en gedeporteerd Of hij de oorlog heeft overleefd weet ik niet.
Naast bakker Vos was een kapsalon. Daar zwaaide de heer Timmer
schaar en scheermes. Het was de tijd dat levensmiddelen, waaronder
ook vlees, steeds schaarser begonnen te worden. De Timmers hadden
een kat, die op een gegeven ogenblik zoek was en Timmer vroeg
iedereen of men het beest had gezien. Zonder zich van enig kwaad
bewust te zijn vroeg hij dit ook aan slager Leeser, toen die in de
scheerstoel zat, waarop Leeser bijkans ontplofte. In die tijd moest je
vooral een slager niet vragen naar een verdwenen kat.

Over de Moria (niet Maria) Kapel het volgende. Deze kapel is
gebouwd onder architect Feenstra, ook een bewoner van Alteveer.Van
hem is ook het Tegelmuseum op een van de Waddeneilanden. Het
onderste stenen gedeelte is gewoon opgetrokken en het houten
bovendeel is een houten barak, afkomstig uit Bemmel. De zijbeuk is
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ook weer "normaal" gebouwd. Mijn ouders hebben zich zeer inge-
spannen om de bouw gerealiseerd te krijgen. Een groot gedeelte
van het benodigde geld werd door het houden van een grote
bazaar bijeengebracht. Bedrijven, winkeliers etc. werden aangeschre-
ven om hier artikelen voor te geven. Ik weet dat door het
Koninklijk Huis een vrij grote partij kinderkleding werd geschonken,
die toen ook verkocht werd. Dominee Foeken was de eerste predi-
kant. Hij woonde op de Beethovenlaan voor de kapel. Mijn vader
was geen koster, maar ouderling, evenals dhr.Van Rijswijk, die als ik
het wel heb op de Cattepoelseweg 109 woonde (nr. 199 red.)
Organist was Loet Hendriks en het orgel was een zgn. kabinetorgel.

De verhalen in de nummers V en VI zeggen mij niet zoveel. in 1950
ben ik in militaire dienst gegaan en daarna heb ik de
Rijkskweekschool bezocht, waar de heer Lukkes directeur was, de
heer Reinders gymnastiekleraar en de heer Veenstra (helaas na een
motorongeluk overleden) tekenleraar, alledrie Alteveerders. Na mijn
kweekschooltijd werd ik onderwijzer in Elst (Gld), ben getrouwd en
vanaf die tijd niet meer zo betrokken bij het wel en wee van
Alteveer. Mijn vader heeft nog wel een aantal jaren op de
Cattepoelseweg gewoond.

Natuurlijk spelen mij nog veel meer herinneringen door het hoofd,
maar die zal ik u nu besparen. Aan Alteveer bewaar ik heel goede
herinneringen. De wijk had iets warms, een bijna dorps karakter in
de goede zin van het woord.Vooral in de oorlog was er een grote
eensgezindheid. Je was veel meer dan later op elkaar aangewezen.
Eigenlijk heb ik die sfeer later in mijn verschillende woonplaatsen
nooit meer zo aangetroffen.Toch proef ik weer iets van die sfeer
terug in uw blad Craneveer.Wees er zuinig op.

Een hartelijke groet van oud-Alteveerder 

Jan Bennemeer.
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Van de wijkraad

Oproep

De wijkraad wil proberen meer speelplekken voor kleine kinderen
(van 0 tot 6 jaar) te realiseren in Cranevelt. Behalve bij de scholen
hebben wij geen speeltoestellen voor kleintjes kunnen ontdekken. Zelf
denken wij dat het Oremusplein een geschikte plek zou zijn, maar er
zijn vast meer groenstroken, veldjes of straten waar bewoners graag
iets gerealiseerd willen zien. Heb je tips: meld het ons!

Verder willen wij ons inzetten voor veilige fiets- en wandelroutes naar
de scholen. Kinderen moeten vanaf een bepaalde leeftijd op een veilige
manier zelfstandig naar school kunnen. Het is, in het kader van
BuitenGewoonBeter dat in 2009 van start gaat, belangrijk om op tijd
na te denken over de vraag wat wij als bewoners graag veranderd of
verbeterd willen zien in de wijk.Wie vindt het leuk om mee te denken
over dit onderwerp? Alle reacties kunnen gericht worden aan: wijk-
raad@craneveer.nl.Wij hopen op veel respons!

Katja Smit, lid van de wijkraad

Werkgroep verkeer
Wij hebben telefonisch en schriftelijk informatie gevraagd bij de
gemeente over het zonder vergunning afsluiten van de
Cattepoelseweg-noord door Gelredome bij evenementen.Tevens heb-
ben we het gebruiken van de weg vóór de splitsing als laad-en losplaats
van de bezoekers aan de orde gesteld. De gemeente heeft beloofd dat
het laden en lossen verlegd zal worden naar de parkeerplaats van het
NOM. Het parkeren op zich zal, naar het zich laat aanzien voorlopig
doorgaan, maar we hebben er op aangedrongen overleg te starten
waarbij ook de ontwikkelingen, zoals het NHM op het terrein van het
NOM worden betrokken.
Jos Verhulst
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Kerstbomen verkrijgbaar 

vanaf:

maandag 3 defcember

LET OP!!! 

Ook op zondag 

23 december 

zijn wij geopend.

COOP MANDERS

Hier  kan  uw  
advertentie  staan!

Geïnteresseerd in adverteren
in Craneveer? 

Neem contact op met de
redactie:

redactie@craneveer.nl
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Werkgroep Heroine
De gemeente heeft via een rondschrijven de
wijk op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de heroine-
verstrekking op het terrein van Rijnstate. Verwacht wordt dat de
daadwerkelijke start ergens in januari/februari zal zijn. Wij verwachten
dat we dan een convenant gereed hebben, dat aan de wijk zal worden
voorgelegd.
Jos Verhulst

Werkgroep Verrijzeniskerk
In augustus van dit jaar meldden wij u dat in het proces van de heront-
wikkeling van het terrein van de Verrijzeniskerk een impasse ontstaan
was tussen de ontwikkelaar en de werkgroep. Ook een poging tot
mediation vanuit de gemeente bleef zonder overeenstemming.
Wethouder van Bodegraven heeft vervolgens aangegeven de impasse
te willen doorbreken door middel van arbitrage: een arbitragecommis-
sie moet zich een oordeel vormen over de aansluiting van de nieuw-
bouw aan de bestaande bebouwing op de Beethovenlaan.

De werkgroep heeft hier na de zomer reeds van aangegeven in mee te
willen gaan. De werkgroep en wijkraad denken dat dit de beste weg is
om tot een oplossing te komen in deze situatie. Inmiddels heeft ook
de ontwikkelaar ingestemd met dit voorstel. Een contract is nu in de
maak om de afspraken en randvoorwaarden omtrent het deskundigen-
oordeel vast te leggen.

De arbitrage zal als volgt totstand komen: Zowel de ontwikkelaar als
de werkgroep wijzen een deskundige stedebouwkundige aan. Deze
twee personen wijzen vervolgens een derde stedebouwkundige aan.
Deze commissie van drie zal een eensluidend oordeel vormen over
het genoemde twistpunt. Dit advies wordt vervolgens als bindend
beschouwd voor werkgroep, ontwikkelaar én gemeente. Dit houdt in
dat voor de de werkgroep en de wijkraad de mogelijkheid voor
bezwaar en beroep vervalt.
Werkgroep Verrijzeniskerk
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Nog  geen  donateur  van  Craneveer?
€10 per jaar per gezin

€ 5 per jaar per persoon
Naam: …………………………………….
Adres: …………………………………….

Postcode: …………………………………….

Inleveren bij:
Ledenadministratie Craneveer

p/a Obrechtstraat 24
6815 BR Arnhem

of mail aan: admin@craneveer.nl
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Dag Hoe laat? Wat? Waar?
MAANDAG 10.00-11.00 Yoga Alteveltje

14.00-16.30 Ouderensoos Recreatiezaal
15.30-16.30 Tái Chi 55+ Gymzaal boven
19.00-22.00 Biljarten Recreatiezaal
19.00-20.00 Damesgym Gymzaal beneden
20.00-22.00 Volleybal Gymzaal beneden
20.00-22.00 Badminton Gymzaal boven

DINSDAG ochtend Biljarten Recreatiezaal
14.00-15.30 Volksdansen 55+ Recreatiezaal
19.00-20.00 Ismakogie Recreatiezaal
20.30-22.30 Badminton Gymzaal beneden

WOENSDAG 14:00-14:45 Streetdance (alleen september)
15.45-16.30 Kleutergym 1 Gymzaal boven
16:30-17.15 Kleutergym 2 Gymzaal boven
17.15-18.00 Meisjesgym Gymzaal boven
19.00-20-00 Aerobics Gymzaal boven
19.30-22.00 Schilderen Recreatiezaal
20.00-21.00 BBB-groep Gymzaal boven

DONDERDAG13.15-14.00 Ouderengym 55+ Recreatiezaal
14.15-15.00 Ouderengym 55+ Recreatiezaal
19.30-22.30 Bridge Recreatiezaal
21.00-22.30 Badminton Gymzaal boven
20.30-22.00 Volleybal Gymzaal beneden

VRIJDAG 10.30-11.30 Spreekuur SWOA Recreatiezaal
13.30-16.30 Bridge Recreatiezaal

ZATERDAG 10.30-12.00 Recr.sport heren Gymzaal beneden

Wilt u kennismaken met één van de activiteiten?
U bent van harte uitgenodigd eens vrijblijvend kennis te maken.

Voor inlichtingen: Mw. Jop Bulage tel. 4451582.
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Bij elk redactielid kunt u tot één week na 
verschijning van dit blad uw kopij kwijt.

of per e-mail: redactie@craneveer.nl

Bestuur Recreatievereniging
Craneveer
Maurice Lankheet Voorzitter

Cattepoelseweg 254 tel 3510245
Marjan van Roon Secretaris

Chopinstraat 21 tel. 3510051
Joost Froeling Penningmeester

v. Blankenburgstr 2 tel 4453675
Jop Burlage Ledenadm.

Obrechtstraat 24 tel. 4451582
Cleo van der Stap Comm.

Sweelincklaan 8 tel. 4456712
Hermine van der Burgt Comm.

Cattepoelseweg 214 tel 4453628
Annemarie van de Flier Comm.

Morletpad 7 tel 4453596

bestuur@craneveer.nl

Redactie Wijkblad Craneveer
Jop Burlage Advertenties

Obrechtstraat 24 tel. 4451582
Ysbrand Graafsma Coördinatie/Layout

Sweelincklaan 16 tel. 3514321
Henk Wagenaar Algemeen

Cattepoelseweg 201 tel. 4424073
Herma Zuidema Algemeen

Cattepoelseweg 230 tel. 3518447
Jolande IJsseldijk Coördinatie bezorging

Sweelincklaan 6 tel. 4452105

redactie@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer / ‘t Cranevelt
Wil Smits voorzitter

Cattepoelseweg 109 tel 4421258
Luit Rietema secretaris

Schubertlaan 5, tel. 4429649
Vacant penningmeester
Jan van Leusen bestuurslid

Mendelssohnlaan 25 tel. 4434882
Maurice Lankheet bestuurslid

Cattepoelseweg 254 tel. 3510245
Werkgroepen / ondersteuning:
Verkeer: Jos Verhulst
Heroineverstrekking: Jos Verhulst
Verrijzeniskerk: Sabine Brachthauser

verrijzeniskerk@craneveer.nl
Noodwoningen: Rene Vossebelt

wijkraad@craneveer.nl

Redactie Website: www.craneveer.nl
Mark Overmeer techn, realisatie

tel. 4456712 
Ton Jansen redactielid

tel. 4452313 
Quico Spaen redactielid

tel. 4452105

website@craneveer.nl 

 

 

 
Donatie Craneveer per seizoen:

€ 5,- p. p. / € 10,- per gezin
Giro 3794217 t.n.v. Penningmeester Craneveer


